Palmzondag 29 maart 2026

Verkondiging

Bij het gedenken van het lijden van Jezus kunnen we er niet omheen

dat er in deze wereld ontzettend veel leed is.

Naast het persoonlijk leed van ieder van ons,

lijdt iedere mens in deze wereld.

Het oorlogsgeweld en de dreiging ervan neemt toe door onverantwoorde
machthebbers die zich niet als wereldleiders maar als despoten gedragen.
Door oorlogen komen de honger, vluchtelingenstroom, de schending van de
aarde op.

Hoe kunnen we het lijden van Jezus in verband brengen met al dat leed dat de
wereld zo onbarmhartig en openlijk overspoelt?

Het enige woord is de liefde.

De liefde die Jezus toonde door zijn boodschap van een barmhartige en
liefdevolle God vol te houden. De liefde die onverzettelijk goed was en de
tegenstand droeg en verdroeg. Waar liefde is, is geen plaat voor geweld.
Het leed van deze wereld is geen natuurramp. Het leed is niet iets dat
vanzelfsprekend is. Het leed van deze wereld is iets onverdraaglijks.

En daarom juist weigeren wij het te dragen.

Maar Jezus droeg zijn kruis. Hij droeg het leed van deze wereld af.

Het leed blijft bestaan zolang wij dit Jezus niet na doen.

Door liefde het kwaad overwinnen. Door liefde het geweld te temperen. Door
liefde toekomst te bieden in plaats van dood en verderf zaaien.

Jezus daagt ons uit zijn kruis mee te dragen. Het enige wat de wereld nodig

heeft is liefde in het voetspoor van Jezus.

Pastor Tom Buitendijk o.carm.



